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RACISME
Racisme is een van de hardnekkigste erfenissen 
van het kolonialisme. Racisme is discriminatie van 
een persoon of groep op basis van ‘ras’. Racisme 
komt voort uit het onjuiste idee dat de ene groep 
mensen van nature beter is dan de andere, 
vooral vanwege uiterlijk en afkomst. Dit klopt 
niet: er is biologisch gezien maar 1 menselijk ras.  
Vanaf de 16e eeuw ontstaat bij Europese 
geleerden het idee over verschillende rassen. 
Deze ‘rassenleer’ werd vanaf de 19e eeuw gezien 
als een serieuze wetenschap. Huidskleur en 
afkomst werden ingezet om macht te houden 
over de gekoloniseerden, onder andere door 
wetten en regels in te stellen. Zo werden zowel 
wetenschap als de wet ingezet om het koloniale 
systeem in stand te houden. 
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